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4 mei 2023 Leven met oorlog 

 

Mijn oma Kamminga vroeg een, twee dagen na de bevrijding van Wildervank op 13 april 

1945 aan mijn vader of hij zijn broer bij het Scholtenhuis in Groningen wilde ophalen.  

Mijn vader ging richting stad door de linies heen, want de stad Groningen is pas 16 april 

bevrijd. 

Twee maanden eerder was broer Jan gearresteerd. Verraden. Mijn vader was de laatste van 

de familie die hem gesproken heeft, vlak voor hij werd meegenomen. De hele verzetsgroep 

werd opgerold. Een van de groep sloeg al bij arrestatie door. In het Scholtenhuis, de SS-

gevangenis in de stad Groningen, zijn ze gemarteld, beestachtig behandeld.  

Arme oma, arme verloofde, arme broers en zussen. Wat hebben ze hun best gedaan om een 

flintertje nieuws te krijgen. De brieven die ze schreven naar de familie die elders woonde, 

liegen er niet om. De SS’ers zullen wel van de voedselpakketten gesmuld hebben. 

Naar Groningen moet u weten zijn veel Duitsers en Nederlanders gevlucht na dolle dinsdag 

in september 1944. Daar zijn ze blijven steken toen de bevrijding toen nog niet kwam. Ze 

hebben behoorlijk huisgehouden in Groningen en Drenthe. 

 

Mijn vader ging iedere dag op pad en kwam in 

de stad Groningen en zag dat het Scholtenhuis 

in brand was gestoken door de Groningers. Zo 

groot was de haat tegen dit bolwerk van de SS. 

Zoals nu nog te vinden is in de muur van het 

huidige hotel: 

 

De zoektocht ging verder. Een week eerder 

was het Scholtenhuis leeggehaald en zijn op verschillende plaatsen in Drenthe 

verzetsstrijders gefusilleerd. Vlak voor hun dood kregen ze te horen dat ze niet meer de 

vrijheid mee zouden maken. Uiteindelijk hoorde mijn vader dat in Norg twee massagraven 

waren. Uit de beschrijving die hem werd verteld, wist hij dat het zijn broer was. 

 

In de brieven die in de oorlog binnen mijn familie geschreven zijn, lees ik hoe ze geleefd 

hebben met alle ups en downs. Hoe hun joodse buren zijn weggevoerd naar Westerbork, 

hoe ze hun geholpen hebben. Het was vechten tegen windmolens. Maar ook alledaagse 

dingen werden benoemd, bijvoorbeeld over hoe ze aan eten kwamen. 

 

Wat een tijd, geen wonder dat mijn vader was zoals hij was. 
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Leven met oorlog: ik heb me vaak afgevraagd hoe wij dat zouden doen, beleven. Of zelfs hoe 

wij zouden omgaan met dreiging van oorlog. Hoe er over 70 jaar teruggekeken wordt naar 

deze tijd. 

Vaak vinden we het benauwend om de vergelijking te maken: leven we in een vooroorlogse 

tijd? 

 

Leven met oorlog die niet alleen ver weg is, maar nu zelfs in Europa dichterbij komt. 

Ook nu zoeken mensen in Oekraïne en Rusland hun partner, hun kinderen, hun familieleden. 

Eenzelfde zoektocht, de huidige media zijn niet toereikend. Ook zij horen via via waar 

degene die ze zoeken in een massagraf ligt of niet. 

En wij in het westen? Wij merken die oorlog iedere dag aan de prijzen die stijgen. De lonen, 

pensioenen en uitkeringen houden het niet meer bij. Armoede neemt toe. 

 

Maar ook de onverdraagzaamheid onder mensen neemt toe. 

Mensen die we wappies noemden in coronatijd. Elkaar willen overtuigen van eigen gelijk. 

Scheuren tussen vrienden, in gezinnen.  

Opvang van vluchtelingen: niet in mijn achtertuin. 

Vechten tegen de windmolens? Niet gelukt. We zien nu zelfs positieve kanten: in de 

energietransitie spelen ze een rol. Ook aan de sociale cohesie is gedacht: middelen die 

beschikbaar zijn in Swifterbant. Om elkaar weer te vinden, in verbinding te blijven. 

 

Laten we ons erbij neerleggen dat er verschillen zijn. Laten we luisteren en omzien naar 

elkaar. Niet leven in oorlog, maar met oorlog, in vrede. 

En voor allen die zich zorgen maken, zoals men al vlak na de Tweede Wereldoorlog zei: God 

behoedde ons voor oorlog in ons land en in de samenleving. 

 


