
Herdenkingstoespraak wethouder Siert Jan Lap, 4 mei 2023, De Greente. 
Herdenking in Swifterbant door te spreken en het leggen van een krans namens gemeente Dronten.  

 

Beste mensen, 
 
‘Rijkdom van leven in vrijheid betekent dat je bereid moet zijn om grenzen te stellen 
aan die ogenschijnlijke onbeperktheid. Zodat je ook ruimte laat voor anderen. Hen 
niet hindert in hun gewoonten, hun tradities en zienswijzen.’ Dat heeft Swifterbant 
willen uitdrukken met het monument waar we nu staan. Het monument dat verbeeldt 
dat het gevoel van vrijheid voor iedereen zo belangrijk is. Vrijheid maak je samen. De 
druppel voor het water dat land werd, in een tijd van wederopbouw. De polder waar 
we vandaag wonen. De vogels met hun kop omhoog. Zij vliegen de vrijheid in.  
Maar is dat zo?  
 
Marjolein Westendorp schreef dat dit een dag is van internationale verbintenis  
Hier één zijn met zij die voor ons streden, Herdenken wij het leed dat geleden is  
Ooit, toen en in het heden 
 
Jazeker. Ook in het heden.  
‘Leven met oorlog’, is dit jaar het thema van de herdenking van onze vrijheid.  
Want opnieuw is gebleken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We hijsen bij Het Huis 
van de Gemeente de Oekraïense vlag om onze steun te betuigen aan hen die nog 
iedere dag leven in angst en onzekerheid. Nog geen 100 meter daar vandaan 
vangen we Oekraïense vluchtelingen op, omdat het leven in hun land niet meer veilig 
is. Dat doen we met liefde, maar we blijven wensen en hopen dat het eens niet meer 
nodig hoeft te zijn.  
 
Onze gemeente is een gemeenschap uit de tijd van de wederopbouw. De periode, 
direct na de Tweede Wereldoorlog, waarin mensen hoop koesterden en 
uitverkorenen hun geluk mochten beproeven op het nieuwe land. In die 
gemeenschap staan we vanavond met elkaar stil bij de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.  
 
Op het jaarthema ‘Leven met oorlog’, roept journaliste Natascha van Weezel, in haar 
spiegeling ervan, op ‘Nieuwsgierig te zijn naar de ander’, om familieverhalen te 
blijven delen. Dat je alle recht hebt om te bestaan en nóóit hoeft te zwijgen. Blijf 
nieuwgierig naar het verhaal van ‘de Ander’. Zoals wij dat zijn naar hen op wiens 
schouders wij verder kwamen en de wij geïnteresseerd blijven in de verhalen van 
onze ouders, onze grootouders, onze samenleving. Wij staan stil bij hen die voor 
onze vrijheid en levens vochten en vechten. Daarbij spreek ik mijn respect uit naar 
hen die zich tot op de dag van vandaag inzetten voor vredesmissies in de wereld en 
koester de hoop dat het leed eens geleden is.  
 
Namens het college van Dronten doe ook ik een áppel op u, samen onverminderd te 
blijven streven naar begrip, niet op zoek gaan naar wat ons scheidt, maar op zoek 
gaan naar wat ons bindt, op zoek naar vrede en saamhorigheid en  – uiteindelijk – 
vinden we onze vrijheid terug. Laten we het herdenken respectvol voortzetten en 
doorgeven aan de generatie na ons. Zodat we nooit vergeten en we vrijheid nooit 
zien als iets dat vanzelfsprekend is.   


